






 

 
   
  Even wachten, het komt zo in me op..  
  Hier ben ik dan, de poezepoes, autokat, RatjeKatjePoesjeBeesje. 

 
  De eerste dag had ik echt geen zin om me te laten zien.  
  Waarom zou ik ook, ik ben immers uniek! 
  IK ben de poes, de kat die bij Joke in huis hoort te wonen ..  
  Zij is nu op vakantie en dan moet ik ook verplicht “op vakantie”. 

 
  Ik had echt geen zin om me te vertonen, meteen de eerste dag, 
  zeker niet omdat Pieter de hele dag pleitos was en zijn eigen 
  dingen deed.  

 
  Dus ik ook!





 

   
  Hij mag dan wel denken dat hij degene is die mij mijn voer geeft 
  maar dat geeft hem nog geen recht om over mij te gaan regeren. 
  Ik maak zelf wel uit hoe of op welke manier dat moet gebeuren..  
  Oké, hij heeft gelijk wat betreft de manier waarop ik aan mijn 
  voer moet komen maar zoals ik jou heb ingepakt is dat toch even 
  heel anders dan dat hij denkt dat ik van een ander accepteer..  
  Het is vandaag de eerste dag dat ik bij hem moet zijn maar 
  dat laat mij verder koud.. 
 
  Ik verstop mezelf en laat hem even zoeken zodat dat IK weet 
  hoe HIJ er op reageert als dat hij denkt dat IK verdwenen ben 
  en hij mij niet meer kan terug bezorgen zoals HIJ beloofd heeft.  
  Dit zal naar mijn weten een goed plekje zijn..  
   
  Strak plan! 





  
  Zoals jij je een weg kunt banen in het plezier van een fietsbus, 
  zo eenvoudig laat je mij hier bij een voor jou bekende persoon 
  in de vorm van je zoon. 
  Maar verwacht niet dat ik daar nog intrap want er kan maar een 
  ding gebeuren als je mij in jouw mand stopt om mij in te 
  vervoeren ...  
 
  Of te wel je brengt me weer naar die dierenbeul die mij 
  gesteriliseerd heeft, of  het is een plaats, waarbij jij denkt 
  dat het mij goed zal doen. .  
  Terwijl JIJ weggaat op vakantie zoals JIJ dat noemt en MIJ 
  achterlaat op een logeeradres ver weg van huis. 
  Dan wordt er van MIJ ook nog zomaar verwacht dat ik me 
  MODEL ga gedragen. 
  Maar zo zijn wij niet getrouwd! 





  
 Dit plaatsje dat ik gevonden heb en het liefst voor MIJZELF houd, 
  heb ik gevonden op deze verlaten logeerplek waar jij me achter 
  gelaten hebt..  
  En ik ben NU niet van plan om dit geheim op te geven,  
  ik zal NU niet laten merken waar ik me ophoud.  
  Als HIJ een goede pseudobaas is, dan vind hij me wel, 
  en anders dan maar niet! 
  Zelfs niet wanneer hij me mijn voer gaat geven.  
  Ik mis MIJN speelbeest, en oké ik geef het toe, ik mis ook JOU.  
  Maar dat neemt niet weg dat ik ook een keer per jaar op vakantie 
  moet zonder dat JIJ er de hele dag bent voor mij en dat JIJ 
  vriendelijk vraagt aan zo iemand als JOUW zoon om op mij te 
  passen. 
  Terwijl JIJ op zo'n vrije manier er tussen uit knijpt en MIJ overlaat 
  aan wat JIJ dan noemt "het vertrouwen tussen moeder en zoon".  
  Ja, je hebt er goed voor gezorgd dat hij niet verschut staat 
  wanneer hij mij mijn eten geeft, maar dit is toch anders dan wanneer 
  ik het van jouw ontvang.  





 
   
 

  Al deze tijd dat JIJ weg bent moet IK me dus zelf gaan 
  vermaken..  
 
  Ik wil me best aanpassen aan allerlei gewoontes die hier ter 
  plaatse normaal zijn maar IK wil wel dat er ook rekening 
  gehouden wordt met mijn wensen, zeg ook maar gerust MIJN 
  TEKORTKOMINGEN. 
  Omdat ik van mijn normale verblijfplaats ook “op vakantie” ben. 
 
  Ik blijf af en toe een beetje extravagant als het gaat om MIJN 
  ZIJN hier ter plaatse.  
  Je hebt een aardige zoon als het om eten of andere 
  aandachtsvormen gaat maar de macht krijgen over hem vergt 
 me veel, misschien wel veel te veel.



 
 
   

  Dan blijf ik liever bij jou, WIJ kennen ELKAAR .. 
  Ik mag hem op zijn manier best wel en hij houd echt wel 
  rekening met mij, dat ik er ben en zo, maar zoals ik jou heb 
  ingepakt, NEE!  
  De aandacht van dat pseudobaasje is naar tevredenheid 
  en het diner ook. 
  Maar ik mis die macht over een menspersoon zoals ik die over 
  JOU heb...  '  
  Ik mag bij hem alleen maar vragen, bij jou kan ik tenminste 
  eisen stellen. 
  Ik klaag niet, ik constateer slechts een verschil.. 
  Goh, wat zal het lang duren voordat je weer terug bent.  
 
  Straks.. eindelijk weer thuis!







 
 
  En nu blijkt na dagen dat er wel degelijk een verschil bestaat 
  tussen de speelplaats die ik bij jou thuis en die ik hier bij 
  Pieter heb. 
  Bij jou kan ik me moeilijk uitdrukken omdat ik maar 
  een poes ben, bij hem ben ik nu autokat, geautomatiseerd.. 
  Dagen, weken gaan voorbij, en denk je dat er iets ten 
  behoeve van mij veranderen gaat, wel nee hoor!  
  Ik zit hier maar te wachten totdat mijn lieve baasje eindelijk 
  eens besluit om naar huis te gaan.. 
  Typend op het toetsenbord dat er hier nu even onbewaakt 
  achter gebleven is. 
 
  Die etterbak is nu eindelijk even verdwenen.. 
  En ik heb zijn computer gekraakt.





 
  Hij weet wel hoe die zo'n beestje als ik moet behandelen, niet te 
  los laten, maar zeer zeker niet vastgebonden aan haar Kat Zijn..  
  Maar nu hij zijn toetsenbord onbeheerd laat, alsof wij poezen 
  daar geen raad mee weten, sla ik mijn slag..  
 
  Die benauwde ruimte hier trekt zeer zeker geen vliegen en 
  ander ongedierte aan, maar mijn poepjes op de bak zullen 
  daar snel verandering in gaan brengen. 
  Want ik heb toch recht op speelgoed zoals bijvoorbeeld die 
  vliegjes of andere speeltjes in wat voor een vorm dan ook..  
  Leuk hoor hoe hij wat saaie speeltjes voor mij denkt klaar te 
  zetten, maar die leuke vrijheden die jij mij gegeven hebt zal 
  hij mij ook moeten geven of wij zullen eens een 
  ander “poepken” laten ruiken. 
   
 En mijn gevoel ver-her-ver-duidelijken ...



 
 

  
 
 
  Ik ben bij jou de baas en deze ruimte van Pieter bevalt me 
  dus ik zal ook hier “mijn willeken” eens laten hoogvieren. 
  Het is hier wel vaak te warm maar nu ik weet wel waar ik 
  verkoeling kan vinden.. 
 
  En die Pieter heeft een hoge norm van acceptatie. 
  Dat zorgt ervoor dat ik mijn zin krijg, no matter what.. 
  De badkamer is een perfecte plaats voor verkoeling en een van 
  mijn verliefkoosde plaatsen om mijn verblijf hier te doen 
  veraangenamen.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Als ik tenminste niet gebruik maak van zijn computer waarvoor 
  ik dus mijn lievelingsverblijfplaats moet verlaten.  
  Niemand, zelfs hij niet, weet hoe ik zomaar kan werken met 
  zijn toetsenbord. 
 
  Je begrijpt: dit houd ik ook geheim!





 
 
  Maar ja, ik ben nu eenmaal een eenvoudig exemplaar van de 
  zoals hij dat noemt autokatversies (AutoDesk Autokat 3d design). 
   
  Niemand weet hoe wij katten het voor elkaar krijgen om een 
  complete verhandeling van “ons beleven” in het geheugen van 
  zo een computersysteem te zetten. 
  Of in ‘gewone mensentaal’: hoe wij een digitaal dagboek 
  bijhouden. 
  
  Ja, ja dat zijn nou zo de voordelen van het zijn van een autokat: 
  Een streling over het toetsenbord en klaar..





 
  
  Mijn lieve baasje, mijn vrouwtje, mag dan wel in het zuiden van 
  Frankrijk zitten maar IK maak hier nog steeds de dienst uit.  
  Wacht maar totdat we weer samen thuis zijn dan zal ik jou eens 
  flink laten merken hoe dat het is om zielsalleen met zo'n 
  pseudobaasje helemaal alleen en verlaten aan het lot 
  overgelaten te zijn. 
  Hoe dat is om aan te voelen. 
 
  Mijn lieve baasje mag dan wel een keer per jaar er vandoor zijn 
  om aan haar eigen genoegens toe te geven, ze zal er toch echt 
  rekening mee moeten houden dat IK er ook nog ben. 
  En dat ik nou niet echt sta te springen om zo een vakantie als 
  deze nog eens mee te maken. 





 
 
 

   
  Oké, oké ze zal me niet meegeven aan de dierenbescherming 
  maar ik ben er heilig van overtuigd dat ze, ook al is dat maar 
  voor heel even geweest, ze aan mij gedacht heeft. 
   
  Dat ze heel even zichzelf afvroeg hoe het geweest zou zijn als 
  we met z’n tweetjes er van doorgingen in plaats van zij alleen. 
  Om de hoeveelheid mannen die dan achter ons zouden 
  aanzitten hoefde ze het echt niet te laten.. 
  Ik krijg er toch meer dan haar, daar ben ik overtuigd van 
  want ik heb meer charme.. 
 
  Alleen al mijn aaibaarheidsfactor is veel, veel groter..





 
  Maar ja we hadden het er van te voren al over: 
  IK kan niet fietsen..  
 
  Het lijkt misschien wel dat ik aan het klagen ben maar dat komt 
  dan alleen omdat ik weet wat ik gemist heb, zowel daar als hier.  
  Ik heb me bijzonder vermaakt daar in de ruimte van Pieter en ik 
  ben niets te kort gekomen op het Bourgondisch gebied, maar 
  thuis spint als nergens.. 
  
  En dat weet jij ook, bij deze genoteerd in onze agenda: we  
  blijven NU weer een jaar bij elkaar. 
  Volgend jaar mag jij van mij dan misschien weer op pad. 
  Stuur mij dan maar weer naar Pieter want wij vinden het wel 
  met elkaar, al is het maar voor een tijdje.



 
 
 
 
 

  P.S., 
   
  Eindelijk thuis.. 
  Waarom ga jij dan ook elk jaar naar Frankrijk om weken terug 
  te moeten fietsen? 
  Je kon toch ook gewoon thuis blijven? 
   
  Zal ik meteen maar gaan spelen met mijn trouwe speeltje 
  “Fladder” of zal ik eerst maar even een tukkie doen? 
 
  Even denken.. 
  Pruta pruta pruu (spinnen).. 



     


